
over
grenzen

?
?

LEZERSVRAAG

 En jij? 
 Wat is voor jou 
of voor jullie een 

bijzondere ervaring 
‘over de grens’ die je 
altijd bijgebleven is?
Reageer als het even kan mét foto, 

we zijn benieuwd!!  
redactie@kerkinzoetermeer.nl 
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Zomerpuzzelplezier!
Blader snel naar pagina 6 en 7 voor heel wat zomerpuzzelplezier, met breinkraker, droedels en kruiswoordpuzzel.  

Stuur je oplossing in en maak kans op een prijs. En alle KidZ maken natuurlijk de zomerrebus onderin deze voorpagina!

Stuur je oplossing snel in naar kidz@kerkinzoetermeer.nl, want alle goede inzendingen worden beloond!

Tijdens een kampeervakantie, ruim veertig jaar geleden, 
had ik een mystieke ervaring in het kerkje van La Motte 
Chalencon, een plaatsje in de Franse Drôme. Ik wandelde 
van de camping naar het dorpje. Het was warm en ik 
zocht verkoeling in de Église Notre Dame. Het binnen
komende zonlicht gaf al een bijzondere sfeer. Er was 
een gitarist aan het spelen. Met hem was ik alleen in 
het eeuwenoude kerkje. Het gitaarspel klonk zó mooi, 
zó zuiver en sereen, dat ik in vervoering raakte.  
Een herinnering, die mij altijd is bijgebleven. — Jan 

In Andalusië bezochten we Cordoba met zijn  
prachtige Mezquita, een indrukwekkend monument 
uit de tijd dat Spanje werd geregeerd door de  
islamitische Moren. De enorme moskee werd  
gebouwd met zuilen uit Romeinse ruïnes, op de 
plek waar al een christelijke kerk stond. Toen later 
Andalusië werd heroverd door katholieke vorsten, 
liet keizer Karel middenin het gebouw een kathe
draal verrijzen. De Joden waren toen al verdreven 
en hun synagoge veranderd in een hospitaal. Het 
gebouw is als het ware een monument voor de 
moeilijke relatie tussen de wereldgodsdiensten. 
 — Theo

Zuiver en sereen

Toen ik op doorreis was naar mijn broer  
die in Finland woonde, bezocht ik in  
Helsinki een heel bijzondere kerk.  
Deze is namelijk uitgehouwen in een rots. 
Er is een brede entree aangebracht en  
een strook ramen tussen het dak en het 
gesteente laat buitenlicht binnen. Je kunt 
zelfs over deze rotskerk heen wandelen,  
al is het pad wel schots en scheef.
Tijdens de avondmaalsviering werden  
we uitgenodigd om voorin de kerk te  
knielen op de lange knielbank rondom het  
liturgisch centrum. We kregen een stukje 
brood en een klein bekertje aangereikt. 
Wat er gezegd werd weet ik niet, want ik 
ken maar een paar woorden Fins. Hoe rijk 
is het dan dat de naam Jezus universeel 
is, want die herken je!  — Marjolijn

Avondmaal in 
 een rotskerk

Bijzondere ervaringen in beeld

Veel mensen gaan in de zomertijd op reis.  
Zo’n tocht en verblijf over de grens van je eigen 
woonplaats, moederstad of vaderland kan  
bijzondere belevenissen en ontmoetingen opleveren.  
Ook dicht bij huis kun je de gewone dingen soms 
door een heel andere (zonne)bril bekijken. 
Deze zomerkrant laat in een doorlopend ‘beeld-
verhaal’ zien wat je kunt beleven als je openstaat 
voor iets nieuws, ook op religieus gebied. Door je 
grenzen even te verleggen en aandachtig stil te 
staan kun je intense momenten beleven. Momenten 
waarin de hemel even heel dicht aan de aarde raakt. 
Momenten waar je niet op bedacht bent.  
Momenten die je zomaar overkomen en je boven 
grenzen laten uitstijgen, als een geschenk van God. 
Wanneer je daarna de draad van het gewone leven 
weer oppakt, blijft steeds in je hoofd dat bijzondere 
en glansrijke moment. Je raakt het niet meer kwijt, 
het blijft je altijd bij. Het krijgt steeds meer kracht  
en het wordt een ervaring om te delen. 
Een mooie zomer gewenst!

• Redactie Kerk in Zoetermeer

Op een tropisch warm eiland  
reden we vanaf een prachtig 
strand door een onherbergzaam 
gebied, waar plots op een ver
hoging zich een rozegeelachtige 
kerk verhief. Hoger gelegen, 
trots, blinkend en voor mij uitno
digend. Geen toeristen, stilte en 
de deuren geopend. Dus … naar 
binnen! Dat viel eigenlijk tegen, 
het was daar kaal en erg sober, 
zeg maar armoedig. Toch was het 
een mooie en bijzondere ervaring, 
dat gevoel van te moeten stoppen,  
omhoog te lopen en daar te zijn. 
Onvergetelijk. — Hanneke

Uitnodigend ...

‘Monument’ van  wereldgodsdiensten

?

?
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken

•  Particuliere verhuizingen
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• (Diabetisch) pedicure
• Carboxy Therapie 
• Microneedling
• Diverse huidverbeterende behandelingen

Balthasarschans 9 
2728 EP Zoetermeer 

079 341 43 05 
info@salonazora.nl 
www.salonazora.nl

Aangesloten bij

 

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

A.M. van der Giessen-van Velzen | Starrebos 57, 2716 JV Zoetermeer 
(079) 3 522 519 | Redactie.AMG@online.nl

stucas stukadoorswerken
stucas_stukadoorswerken

06 428 172 18

Bouwkundig stukadoorswerk
Persoonlijk, betrouwbaar en vakkundig

Patrick Caspers 

06-4281 7218
pgwcaspers@gmail.com

WWW.STUCAS.NL
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KERK & GELOOF

VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

KIJK

Overstijgend

Het is alweer jaren geleden dat ik een paar dagen 
bij mijn familie in Appingedam te logeren was.  
’s Zondag zou het kleinkind van de buren gedoopt 
worden. Op naar de hervormde kerk van Tjamsweer,  
want wat is er mooier dan dopen. Toen ik in de 
kerk zat hoorde ik alleen maar Gronings om mij 
heen. Begrijpelijk, want familie van de doopouders 
ontmoette elkaar. Maar ik verstond niets! Maar 
hoe groot was mijn verbazing nadat de dominee 
binnen was gekomen en de organist Psalm 122 
inzette ... iedereen zong in het Nederlands!  
— Marjolijn

We wisten niet wat we ervan moesten verwachten, 
maar hadden alle acht onze eigen motivatie om de 
‘Jesus Trail’ van Nazareth naar Kapernaüm te lopen. 
We wilden, als een pelgrimage, de voetsporen van 
Jezus volgen. Het leek zo eenvoudig, elke dag een 
stukje van ongeveer 15 kilometer door de mooie 
natuur en denkend aan bijbelse tijden. Maar o wat 
kwamen we onszelf tegen: de hitte en het gewicht 
van de bepakking ... Het werd een loodzware maar 
geweldige ervaring. De woorden van Jezus ‘Ik ben 
het levende water’ kregen een nieuwe diepe inhoud. 
Bij 40 graden, in snikhete zon, zonder plekje 
schaduw, red je het niet zonder water. Levend 
water is wat je nodig hebt om te overleven, dat 
is wat de Geest mij daar leerde. — Willem

We waren op vakantie in Kroatië, en bezochten de Eufrasius basiliek 
in Poreč in Istrië. De kerk zelf is eenvoudig, maar het waren de  
mozaïeken die indruk op mij maakten. Echt bijzonder om te zien.  
Die zijn gemaakt rond het jaar 550 en goed bewaard gebleven.  
Dat is een reden dat de basiliek sinds 1997 op de UNESCO Wereld
erfgoedlijst staat. Mooi om zo’n stukje geschiedenis van dichtbij  
te ervaren. Een plek waar je vanzelf even stil wordt. — Jessica

De Pelgrimsreis in 2015 naar de abdij op Iona,  
een eilandje voor de westkust van Schotland.  
Het wordt wel een ‘thin place’ genoemd. Een plek 
waar hemel en aarde, het spirituele en materiële, 
dicht bij elkaar zijn. Als ‘resident’ ofwel klooster
ling namen we deel aan een weekprogramma  
rond Etty Hillesum, een joodse schrijfster uit  
Amsterdam. Mijn queeste daarbij: geen spat 
energie verspillen aan haat en negativiteit.  
Best een uitdaging zo af en toe. 
Wandelen naar Columba’s Bay, een verlaten  
marmergroeve. Stil gestaan bij de enige kruising 
op het eiland. Welke weg kies je? Iets om over na 
te denken. — Jan 

Elders naar de kerk … 

Hemel dicht bij aarde

Historische mozaïeken 

 ONDER WOORDEN

Geef mij een grens

Geef mij een grens,  
om verder te gaan. 
Geef mij een naam,  

om vast in mij te staan.
Geef mij een visioen,  
dat mij vasthoudt. 
Geef mij een doel  
om te weerstaan.
Geef mij een kind,  
om mij van mezelf te verlossen. 
Geef mij een kus,  
om vrij te zijn van de boze. 
Geef mij een lied,  
dat ’s morgens tot mij zegt:
het is goed, dat je leeft. 

Aurelia Spendel,  
Duits dominicanes &  
Charis Alexiou, Grieks zangeres,  
in ‘Dagteksten 2025’,  
uitgave EBG Nederland 

Voetsporen van Jezus

Gestrand bij wildvreemden 
Begin deze eeuw waren we gestrand in een stadje dichtbij Dresden. 
Zittend in de auto op een parkeerplaats barstte er een hagelbui los. 
De autoramen besloegen en mijn vriendin schreef, enigszins baldadig, 
in spiegelschrift op de ruit: ‘Wir suchen eine Schlafplatz’. 
De dichtstbijzijnde voordeur ging open en prompt werden we binnen 
uitgenodigd. Na het theedrinken volgde een maaltijd en werd de  
logeerbank gereedgemaakt. De vader in het huis was cantor en we 
kregen een rondleiding in twee kerken. Zo stonden we bínnenin een 
orgel van honderden jaren oud. Hij speelde voor ons op dit orgel en 
vertelde verhalen over de kerkgemeente in de DDRtijd.
De volgende ochtend bedankten we deze mensen hartelijk, waarop zij 
ons bedankten voor ons vertrouwen om bij wildvreemden te logeren. 
Onze vakantie kon niet meer stuk. — Peter

Over grenzen gaat dit nummer, over ervaringen gaat deze krant.  
Over momenten die de menselijke maat overstijgen en zich  
nestelen in het hart. Zoals een lied uit een muzikale avonddienst,  

een Evensong in februari dit jaar in de Oude Kerk, mij trof en ook vele anderen 
raakte. Woorden en toonzetting dragen een ruimte en rijkdom, die hart en  
ziel optillen tot God en mensen onderling verbindt. Zoals de wiekslag  
van de Heilige Geest, gedragen door de wind. 

There’s a wideness in God’s mercy
There’s a wideness in God’s mercy
like the wideness of the sea;
there’s a kindness in his justice
which is more than liberty.

For the love of God is broader
than the measure of man’s mind,
and the heart of the Eternal
is most wonderfully kind.

There is grace enough for thousands
of new worlds as great as this;
there is room for fresh creations
in that upper home of bliss.

Zonder maat is Gods erbarmen,
weidser dan de oceaan;
zo vol mildheid is Zijn oordeel,
meer dan vrijheid bieden kan.

Want de mate van Gods liefde,
overstijgt de mensenmaat;
niemand is zo ruim van harte,
kent zo’n milde overdaad.

Deze rijkdom aan genade,
geldt ook wat te  
wachten staat:
nieuwe scheppingen 
die bloeien, als de  
hemel open gaat.

Maurice Bevan (1921-2006)
Vertaling: Sytze de Vries. Je vindt opnames op YouTube.
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KERKDIENSTEN IN JULI EN AUGUSTUS
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 6 juli 

3e zondag na  
Trinitatis

zondag 13 juli 
4e zondag na  
Trinitatis

zondag 20 juli 
5e zondag na  
Trinitatis

zondag 27 juli  
6e zondag na  
Trinitatis

zondag 3 aug. 
7e zondag na  
Trinitatis

zondag 10 aug. 
8e zondag na  
Trinitatis

zondag 17 aug. 
9e zondag na  
Trinitatis

zondag 24 aug.  
10e zondag na  
Trinitatis

zondag 31 aug. 
11e zondag na  
Trinitatis

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur 
dr. H.J. Prosman 
Nieuwkoop

 10.00 uur  
ds. G.A. van de Weerd 
Geertruidenberg 

Bevestiging  
ambtsdragers

 10.00 uur 
ds. J.T. van der  
Wolf  
Zoetermeer

 10.00 uur 
ds. C.G. Graafland 
Gouda

 10.00 uur 
kand.mw. L. van Ede 
Delft

 10.00 uur 
ds. C.H. Wesdorp 
Zoetermeer

 10.00 uur 
ds. H.B. Graafland 
Gouda

 10.00 uur 
ds. H.J. Franzen 
Pijnacker

 10.00 uur 
ds. A.A. van den Berg 
Heinenoord

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur 
ds. R.B. ten Hoopen 
Bergambacht

 10.00 uur 
ds. J.T. van der Wolf

 10.00 uur 
ds. E. van der  
Wolf-Kox

 10.00 uur 
ds. J.T. van der  
Wolf

 10.00 uur 
ds. E. van der  
Wolf-Kox

 10.00 uur 
ds.mw. M. Zebregs
Wateringen

 10.00 uur 
ds. J.T. van der 
Wolf

 10.00 uur 
ds. E. van der  
Wolf-Kox

 10.00 uur 
ds. J.T. van der Wolf

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur 
ds. P. Baas  
Belijdenisdienst
 17.00 uur 
ds. P. de Jong  
Rotterdam

 10.00 uur 
ds. R. Visser 
Amsterdam 
 17.00 uur 
ds. P. Baas  
Hart4U-dienst

 10.00 uur 
ds. P. Baas 
 17.00 uur 
ds. E. van den Ham 
Zoetermeer

 10.00 uur 
ds. A.A.A. Prosman 
Amersfoort
 17.00 uur 
ds. K.W. de Jong 
Gouda

 10.00 uur 
ds. C.H. Wesdorp
Zoetermeer
 17.00 uur 
ds. N. Tramper 
Cothen

 10.00 uur 
ds. A.A.A. Prosman 
Amersfoort
 17.00 uur 
ds. C. van Andel 
Amsterdam

 10.00 uur 
ds. R. Duiker 
Rouveen 
 17.00 uur 
ds. B.K. Foppen 
Den Haag

 10.00 uur 
ds. C. Rentier 
Amersfoort
 17.00 uur 
ds. P. Baas

 10.00 uur 
ds. P. Baas 
 17.00 uur 
ds. A. Zoutendijk 
Utrecht

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal) • T 06-1398 4223 
W perronoosterheem.nl

 10.00 uur  
Ton Spek

 10.00 uur  
Gesina Joziasse

 10.00 uur  
Frans van Dam

 10.00 uur  
Bertus Fortuijn

 10.00 uur  
Demelza van Daalen

 10.00 uur  
Bernard van den  
Bosch

 10.00 uur  
Joost de Jager

 10.00 uur  
Ton Spek

 10.00 uur  
Willem van Rumpt

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

 10.00 uur  
ds. E. Dibbets- 
van der Roest 
Maaltijd vd Heer

 10.00 uur  
kw.mw. A. Lodder

 10.00 uur  
kw.mw. A. Lodder

 10.00 uur  
gb. R. Karsdorp

 10.00 uur  
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

 10.00 uur  
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

 10.00 uur  
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

 10.00 uur  
ds. M. van der  
Zwaag-Haan

 10.00 uur  
ds. E. Dibbets- 
van der Roest
Maaltijd van de Heer

VRIJZINNIGE GEMEENTE  10.30 uur 
ds. J. Douwes 
Leiden

 10.30 uur 
ds. W. Hollart 
Noordwijk

 10.30 uur 
Tafelgesprek

 10.30 uur 
ds.mw. A. BenschopAdventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB

T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM Geen Pelgrimviering 
in juli

Geen Taizéviering, 
wel Jongerenreis 
naar Taizé (zie p.6)

Geen Pelgrimviering 
in augustus

 19.30 uur 
Taizé-vieringDe Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP

T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE  10.00 uur 
ds. W.C. Meeuse 
Sliedrecht
 18.30 uur 
ds. J.M. Molenaar

 10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar
 18.30 uur 
ds. J. van Eck 
Lexmond

 10.00 uur 
ds. M.J. Paul 
Oegstgeest
 18.30 uur 
ds. J.M. Molenaar

 10.00 uur 
prop. A.M.K. Peters 
Kesteren
 18.30 uur 
ds. E. Gouda 
Nieuw-Lekkerland

 10.00 uur 
ds. A. van Vuuren 
Capelle a/d Ijssel
 18.30 uur prop. 
M.D.J. van Spronsen 
Sommmelsdijk

 10.00 uur 
ds. M.A. van den Berg 
Groot-Ammers
 18.30 uur 
ds. A. Baas  
Nunspeet

 10.00 uur 
ds. P.J. Krijgsman 
Ridderkerk
 18.30 uur 
ds. P. Vernooij 
Lekkerkerk

 10.00 uur 
ds. P. Vermaat 
Veenendaal
 18.30 uur 
ds. J.M. Molenaar

 10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar
 18.30 uur 
ds. M.J. Paul 
Oegstgeest

Morgensterkerk
Nassaulaan 1, 2712 AT • T (079) 316 23 46
W morgenstergemeente.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Marja van den Boomgaard, Rinus van Dorland, 
Joop de Groot, Jaap Sneep, Baukje Walet,  
Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:  
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in  
Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het door 
via info@kerkinzoetermeer.nl of bel de  
eind redactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor 
losse of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau 
U kunt dinsdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur 
terecht op het Kerkelijk Bureau. Frans Halsstraat 3 
2712 JS  T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl 

Kopij september 
Kopij en berichten voor de september-editie 

graag insturen woensdag 13 augustus.  

Deze krant verschijnt op woensdag 3 september.

KERK & DIENST

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg 
Pastoraat Marja van den Boomgaard • T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox • Parelgrijs 56-58, 2718 NV
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Contactpersoon André Bos • T 06-1398 4223 
E andre.bos@festo.com • W perronoosterheem.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ 
T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 
E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092 • E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 
W www.depelgrimzoetermeer.nl  
 

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939 • E scriba@morgenstergemeente.nl  

CONTACT

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster  15.30 uur 
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

vr 4 juli Nicolaasparochie

vr 11 juli ds. J. Molenaar

vr 18 juli musicus Joh. van Oeveren

vr 25 juli mw. M. van den Boomgaard

vr 1 aug dhr. E. Leune

vr 8 aug Nicolaasparochie

vr 15 aug ds. E. Dibbets-van der Roest

vr 22 aug dhr. B. Boiten

vr 29 aug dhr. E. Leune

ALGEMENE KERKENRAAD PGZ

Preses Jaap van den Berg
T 06-3008 2896 • E bergvandenjb@hetnet.nl
Scriba Peter Riedijk • T 06-4628 0862  
E scriba.ak.pgz@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter Rik Buddenberg • T 06-1280 3557 
E r.buddenberg@pgzoetermeer.nl
Secretaris E m.vanelzelingen@pgzoetermeer.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter René Bos 
T 06-5321 2273 • E renebos@ziggo.nl  
Scriba Joost Boogaard 
T (079) 342 17 24 • E jboogaard@ziggo.nl

OVERIGE DIENSTEN 
& VIERINGEN
Dienst voor doven  10.00 uur 
Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 13 juli  ds. H. Stevens 

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2716 RL
na afloop koffie, thee en ontmoeting

donderdag 28 aug  16.00  dhr. M. Vermeulen

WelThuis Vivaldi • maandelijks  10.30 uur
Brechtzijde 45, 2725 NR

zondag 20 juli  gv.mw. W. van Hengel

zondag 17 aug ds. S. Hermanus-Schröder

WelThuis Buytenhaghe  15.00 uur

dinsdag 12 aug dhr. E. Leune

CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

OUDE KERK
Kees Hakkenberg  
E vertrouwenspersoon 
@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg  
T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel •  T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem 

contact op over de mogelijkheden! 

E advertenties@kerkinzoetermeer.nl  

W kerkinzoetermeer.nl

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per  

jaar van Kerk in Zoetermeer is € 25.  

Hebt u uw gift voor dit jaar al overgemaakt 

naar NL15 RABO 0373 7337 04  

t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer 

Kerkblad? Hartelijk dank!

UITGELICHT

Alle activiteiten in de kerken 
staan op datum en ook altijd  
in de  Uitgelicht-agenda op  
www.kerkinzoetermeer.nl

ICHTHUSKERK
Ichthus-café 16+
Afsluiting eerste seizoen op  
zondag 6 juli, vanaf 19.30 uur. 
 T 06-2324 1540  

E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Gespreksgroep Zinzoekers
Bij ‘Een God die in mij gelooft’  
van Claartje Kruijff.
 7 juli, 14.00 uur T 06-2260 7030  

E r.karsdorp@kpnmail.nl
Ouderengesprekskring
Afsluiting serie zeven hoofdzonden.
 21 juli, 14.00 uur T 06-2260 7030  

E r.karsdorp@kpnmail.nl

DE REGENBOOG
Zomerschool ‘Bonhoeffer 
als dwarsligger’
22, 29 juli en 5 augustus om 14.30 
uur; 14, 21, 28 augustus om 20.00 
uur. Ds. Jan van der Wolf en samen-
werkingsgemeente Het Lichtbaken. 
 Het Kompas, Piet Heinplein 13;  

opgeven E jtvanderwolf@gmail.com  
T 06 3863 6293 

Zomerschool  
‘Help mij om stil te zijn’
Serie van drie ochtenden, voor begin-
ners en mensen met meditatie-ervaring 
en je hoeft geen lid van een kerk te zijn. 
 31 juli, 7 en 14 augustus van  

10.00-11.30 uur; Nathaliegang 263; 
aanmelden T 06-3863 6292  
E evanderwolfkox@gmail.com

ADVENTSKERK
Fotograferen wat je heilig is 
Workshop met thema-instructie, 
begeleid door ds. Karl van Klaveren, 
ingang Pier Scheveningen.
 10 juli, 13.30-17.15 T 06-1104 1992

AANRADERS
Nieuw jaarthema
Het nieuwe jaarthema ‘Kijk!  
Laat je verrassen door het werk  
van Gods Geest’ van de Protestantse 
Kerk daagt uit om bewust aandacht te 
schenken aan de onverwachte manieren  
waarop de Geest zich manifesteert, 
zowel binnen als buiten de kerkmuren. 
Met mooie materialen. W protestantse-
kerk.nl/onderwerp/startzondag/

Inspiratiedag  
‘Muziek in de kerk’
Zaterdag 27 september van 10.00-
17.00 uur, Domkerk en Nicolaikerk in 
Utrecht. Over klassieke en eigentijdse 
vormen van vieren en muziek. Hoe breng 
je ze vruchtbaar met elkaar in gesprek, 
en wat kun je ermee als musicus of 
voorganger in de eigen gemeente?  
W protestantsekerk.nl/evenementen 
voor aanmelden en programma
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In Kenia en Gambia zijn de kerkdiensten 
 ‘swingend’, de mensen zitten weinig 
op hun stoel. Eén keer was het in een 
Keniaanse kerk zo’n lawaai, omdat 
mensen in antwoord op de voorganger 
steeds hard terug gingen roepen, dat 
het voor ons niet uit te houden was.  
In Gambia ben ik inmiddels zo vaak 
geweest dat er een goede band is  
ontstaan met de kerk die we dan 
bezoeken. Er is veel gebrek aan alles, 
vooral drinkwater. Daarom ben ik actie 
gaan ondernemen om mee te werken 
aan de bouw van een waterput.  
Dat is gelukt en het is een vertrouwde  
gewoonte geworden om daar tijdens 
de vakantie naar toe te gaan. — Teun

Twee minikerkjes Agios Nicolaos  
of Kadena en Paraportiani op een  
boulevard van het eiland Mykonos  
in Griekenland. Deze kerkjes liggen  
letterlijk aan de zee: over de reling 
begint meteen de zee en die is  
meteen twee meter diep.
De locatie van deze kerken vonden 
we helemaal geweldig, midden op de 
boulevard. Binnenin hadden ze maar 
een paar stoelen, één kerkbank en een 
staande schaal met steentjes om je 
kaarsjes in te branden. Dat hebben we 
ook gedaan voor de mensen en hond 
die we hebben verloren. We waren  
helemaal rustig geworden, we kwamen 
tot bezinning.
Heerlijk om allerlei kerken te bezoeken 
in andere landen op de vakantie en de 
verschillen en de overeenkomsten te 
zien. — Leonie

Alleen stilte en kalmte

In 2006 op pad met jongeren uit  
de wijk en daarbuiten. Voor het 
eerst vanuit De Regenboog naar  
Taizé in Bourgondië, Frankrijk,  
acht uur rijden in een busje.  
Best spannend, kom je als bevlogen 
gelovige terug?
Lange stiltes, aanwezigheid van de 
Heilige Geest voelbaar. Een geweldige 
verrijking. Bijzonder dat tijdens  
het avondgebed met circa 3000 
aanwezigen, de stroom uitviel en  
het aardedonker werd. Geen enkele 
paniek. Alleen stilte en kalmte. 
Tegenwoordig is er vrijwel ieder  
jaar een reis met jongeren vanuit  
De Pelgrim en steeds de laatste 
zondag van de maand een Taizé 
viering in de Moeder Teresakerk 
(voorheen De Wijngaard) aan de 
Teresasingel. — Jan

Ik ben op weg naar een avond
vergadering, in de Alblasserwaard. 
Ik ben te vroeg en parkeer mijn auto 
aan de rand van het dorp. Ik luister  
naar de radio, mijn ogen gesloten. 
Wat is dit? Wat hoor ik? Twee  
instrumenten, een sonore door
gaande beweging, lange lijnen, een 
continue stroom heldere drieklanken 
… Fascinerend, de tijd staat stil,  
je wordt meegenomen … Ik heb  
geen woorden om dit te beschrijven 
en hoe de muziek me meevoert. 
Het blijken een piano en een cello 
te zijn. De componist is Arvo Pärt, 
afkomstig uit Estland; hij hoopt dit 
jaar 90 jaar te worden. Spiegel im 
Spiegel – met minimale middelen 
creëert hij pure, tijdloze  
schoonheid. — Jαap

Helemaal rustig 
 geworden

Swingende diensten

Twee stemmen

WAAR KERKMUREN WEGVALLEN

Inspirerende kerkdiensten op campings
Waar gelovigen samenkomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
daar is de kerk. Een bijzondere en vaak onderbelichte vorm hiervan zijn campingdiensten, 
waar traditionele kerkmuren letterlijk en figuurlijk wegvallen. Deze diensten bieden niet  
alleen een frisse wind voor kerkgangers, maar vormen ook een brug tussen verschillende 
achtergronden, leeftijden en overtuigingen. Ze laten zien dat geloof en gemeenschap  
juist door openheid en toegankelijkheid kunnen bloeien.  

Door het jaar heen trekken we ons veelal  
terug in onze eigen cultuur en traditie, veilig en 
beschermd. Tijdens de vakantie voelen vele  
medechristenen zich vrijer en krijgt de Geest 
wellicht meer ruimte. Kerkdiensten in de open-
lucht, op een veld of onder een tentdoek maken 
het mogelijk om de geluiden van de natuur,  
de frisse lucht en een informelere sfeer te 
combineren met diepgaande kerkdiensten. Het 
resultaat is een feest van eenvoud, authenticiteit 
en verbondenheid. Een kind mag huilen, een 
stoel mag schuiven, later komen of eerder  
weggaan wordt veel minder als storend ervaren. 
Deze diensten trekken vaak een divers publiek: 
gezinnen, vakantiegangers, jongeren en  
mensen die niet dagelijks naar de kerk gaan en 
zich graag willen verbinden met spiritualiteit. 
Een degelijke rok en een kundig geknoopte 
stropdas zitten naast een sportbroekje en  
een naveltruitje. Even is dat geen punt van 
discussie maar is men blij met elkaar. 

Inclusief en verbonden
Op een camping is iedereen welkom,  
ongeacht achtergrond, religiositeit of levens-
visie. De informele setting creëert een sfeer 
van inclusiviteit en door de afwezigheid van 
voorgeschreven rituelen en hiërarchieën voelen 
bezoekers zich vrijer om zichzelf te zijn, vragen 
te stellen en mee te doen op hun eigen manier. 
Mensen die vaak geen aansluiting vinden in 
een vaste kerkgemeenschap, voelen zich  
uitgenodigd en erkend. Zo wordt geloof  
onderdeel van een gezamenlijk avontuur, een 
ervaring die mensen nader tot elkaar brengt.

Tal van initiatieven
In Nederland en ver daarbuiten 
zien we tal van initiatieven die 
dit concept toepassen. Bijvoorbeeld de  
‘Camping Kerk’ in Frankrijk, waar een  
midweek vol kerkdiensten, muziek, en geza-
menlijke activiteiten georganiseerd wordt. Hier 
worden zang, stilte en dialoog gecombineerd 
in een omgeving waar natuur en menselijke 
verbondenheid centraal staan. Dat diensten 
en samenkomsten op campings soms enorm 
van omvang kunnen zijn, bewijzen wel de zon-
dagse vieringen op campings als De Betteld in 
Zelhem en De Heigraaf in Woudenberg, waar 
tot wel vijftienhonderd mensen samen kunnen 
komen. Maar ook kleinere, lokale initiatieven, 
zoals het ‘Campingkerkje’ op een Nederlandse 
camping, laten zien dat het mogelijk is om op 
een heel toegankelijke manier geloof te delen. 
Vaak wordt er gebruikgemaakt van  
eenvoudige materialen, zoals een open  

podium en enkele stoelen, met een eenvoudige 
woorddienst. Belangrijker nog is de sfeer van 
openheid en vriendschap die ontstaat. De  
natuurlijke omgeving versterkt de sfeer van rust 
en verbondenheid  met de schepping en elkaar.

Sterke elementen
Een sterk element in deze diensten is de com
binatie van muziek en natuur. Muziek is een 
beproefd middel dat emoties kan openen en  
de gemeenschap verbindt. Het samen zingen 
van liederen, soms eeuwenoud en vooral  
bekend, brengt mensen van verschillende  
religieuze achtergronden dichter bij elkaar. 
Een ander kenmerk is het interactieve  
karakter. Er wordt ruimte gegeven voor  
dialoog, getuigenissen, en groepsgesprekken. 
Er ontstaan mooie momenten van herkenning 
en verbondenheid, waarbij mensen hun verhaal 
kunnen delen en elkaar kunnen inspireren.  
Dit versterkt het gevoel dat geloof niet iets is 
dat boven ons staat, maar een gezamenlijke reis 
is waarin iedereen een rol speelt. Bij de grotere 
samenkomsten geeft het ‘met veel zijn’ een  
bepaalde verbondenheid. 
Een ander belangrijk aspect van kleine vieringen 
is de mogelijkheid tot stilte en reflectie midden 
in de natuur. Mensen kunnen tijdens de dienst 
een moment van bezinning ervaren. Dit helpt  
bij het verdiepen van de persoonlijke geloofs
ervaring en brengt in contact met de eigen  
innerlijke wereld. Het biedt voor velen een veilige 
plek om vragen te stellen en te zoeken naar zin-
geving, zonder oordeel of druk. De natuur wordt 
daarbij een soort symbool voor de schepping, 
voor ontmoetingen met het goddelijke en voor 
het besef dat wij deel zijn van een groter geheel.

Onverwoestbaar
Kerkdiensten op campings en in de buitenlucht 
vormen een prachtige illustratie van hoe geloof 
en gemeenschap kunnen ontstaan buiten de 
traditionele muren van de kerk.  
Ze benadrukken de kracht van openheid,  
authenticiteit, muziek, natuur en interactie.  
In een tijd waarin verbinding en zingeving  
zo belangrijk zijn, bieden deze diensten een  
inspirerend voorbeeld van een geloof dat niet 
gevangen zit in stenen gebouwen, maar zich 
uitstrekt naar de wereld en haar mensen.

Wil je zelf eens een buitenkerkdienst  
bijwonen of organiseren? Het is een mooie 
manier om te ervaren dat geloof onverwoest-
baar is, zolang je het deelt met anderen in  
een omgeving van warmte en openheid.

• Willem van Rumpt  KiZ-REDACTEUR

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een gesprek met ds. Hans van Rumpt, verbonden aan de Protestantse 
Gemeente te Voorthuizen. Voordat hij predikant werd was hij een bekwaam kok. Die professie gebruikt hij nog 
regelmatig in zijn huidige beroep en binnen het campingpastoraat in binnen- en buitenland. Samen koken en samen 
de maaltijd gebruiken kan een prille vorm van kerk-zijn in zich hebben. Toen de kok van de campingbistro op  
De Heigraaf in Woudenberg een keer verhinderd was, heeft ds. Van Rumpt, naast dat hij daar de campingpastor 
was, een aantal dagen de honneurs waargenomen. Zo zie je maar, op de camping is veel mogelijk en kan de Geest 
zomaar het onverwachte teweegbrengen.  
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OPEN KERK
Open Lichtzijde
 Elke ma en do van 

14.00-15.30 uur 
 Broekwegzijde 196 

Open Kompas
 Elke di en wo van  

10.00-12.00 uur met ook  
Nederlands Babbelen. 

 Piet Heinplein 13 

Open Oosterkerk
 Elke di 13.00-16.00 uur  

Oosterheemplein 320
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk
 Elke vrij 14.00-15.30 uur
 Dorpsstraat 59 

KERK & STAD

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven  
websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

INLOOP
Inloop De Herberg
Elke dinsdag 10.00-12.00 in 
De Herberg naast de Oude Kerk,  
Dorpsstraat 59. Nu ook voor  
hulpvragen, in samenwerking met 
Diaconaal Centrum Kruispunt. 
 T 06-5420 2673  

E tooshagers@gmail.com  
W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke dinsdag van 
13.00-15.00 uur. Welkom!
 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke woensdag welkom
van 10.00-12.00 uur. 
 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke donderdag welkom  
van 10.00-12.00 uur in De Oase.
 Kerkenbos 8  

E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vrijdag in  
De Regenboog  
van 10.00-13.00 uur.
• Middagpauzedienst  
 van 11.30-12.00 uur
• Elke vierde vrijdag maaltijd:  
 welkom vanaf 11.30 uur;  
 graag de week ervoor opgeven. 
 Nathaliegang 283 T (079) 361 33 65 

E wil.bettenhaussen@gmail.com 
W pwzz.nl

Inloop Morgensterkerk
Eén keer in de maand op 
woensdagmorgen 10.00 
uur: ontmoeting, gezellig-
heid en creatief bezigzijn.
 E inloop@morgenstergemeente.nl  

T 06-1492 1195

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur. 
 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
 9 en 23 juli, 6 en 21 augustus 19.00-

19.55 uur, Oosterheemplein 320  
E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur. 
 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag,  
10.00-10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten 
 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726

Women for women
Vrouwengebedsgroep voor vervolgde 
christenmeisjes en christenvrouwen.  
 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com

 
PERRON OOSTERHEEM 

Oosterheemplein 320, Contactpersoon: 
André Bos T 06-1398 4223  
E andre.bos@festo.com 
W perronoosterheem.nl

Perronmeetings
 Zie pagina 4 van deze krant.

Fitte Fifty’s
 elke maandag, 10.00 uur 

Breiclub
Zomerstop. Vanaf 1 september weer 
elke twee weken van 14.00-16.00 
uur. Let op en noteer vast in de 
agenda: 22 november Winterfair!
 E tanniejorna@gmail.com

Ontmoetingslunch
‘Chef-kok’ Fred Cammeraat – heel 
erg bedankt dat je zoveel jaar de 
lunches hebt verzorgd. Naast het 
heerlijke eten was jouw aanwezig-
heid een extra inspiratiebron om 
mee te doen. André Bos
 vanaf 30 juli weer elke woensdag 

12.30 uur; opgeven bij Jan de 
Ruiter T 06-3732 1952

Crea Club
 elke donderdag, 14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Inloop bij Middin
 elke vrijdag, 10.00-12.00 uur,  

Schiebroekstraat 1
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Droedelpuzzel

Een droedel is een rebus, 
maar dan wat cryptischer 
dan een gewone rebus. 
De 17 droedels hiernaast 
stellen allemaal populaire 
vakantiebestemmingen voor: 
Europese landen, maar ook 
bekende toeristische plaatsen. 
Je kunt ze vinden door te 
denken aan synoniemen, 
klanken (bijvoorbeeld R klinkt 
als ‘er’), soms gecombineerd 
met voorzetsels (in, om, op, 
onder enzovoorts).

Een voorbeeld:

betekent Parijs  
(Vader = pa, rij s)

Ander voorbeeld:

Betekent: Napels (na P eL S)

Bij goed invullen ontstaat op 
de geel gemarkeerde vakjes 
een toepasselijke vraag.

Save the date

19 & 20 september

10 jaar Vegan Christenen

met o.a. Marianne Thieme, Ministerie 

van Geluk, Smikkelen met Mar,  

scheppingsliederen, viering en borrel

Entree Zoetermeer, Boerhavelaan 33  

W veganchurch.nl

ACTUEEL

Summer Event 5-7 september voor 4 tot 16+

Dit wil je niet missen! 5, 6 en 7 september 
vindt er weer een Summer Event plaats, voor 
kinderen vanaf groep 1 tot 16+. Het wordt 
georganiseerd door een team uit de Morgen-
sterkerk en de Oosterkerk voor iedereen die 
maar mee wil doen.  

• Groep 1 t/m 4: Kom vrijdag 5-9 van 13:00 
tot 16:00 naar het Summer Event-terrein 
om gezellige activiteiten met elkaar te 
doen en een leuke middag te beleven!

• Kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn 
welkom van 5-9 om 16:30 uur tot 6-9 
13:00 uur! Voor jullie hebben we weer 
leuke activiteiten in gedachten!

• Tieners van 12-15 jaar en alle 16-plussers zijn een dagje later  
welkom: van 6-9 tot 7-9. Waarbij 12-15 jaar om 13:00 uur begint met al een  
leuk middagprogramma! De 16-plussers worden om 16:30 uur verwacht.

Zondag 7 september sluiten we af met een jongerendienst om 10.00 uur op het terrein 
aan de Achterweg 50. Daar is iedereen van harte welkom!

Scan de QR-code of meld je aan met de link Summer Event. 
Vraag gerust je vriendinnen en vriendinnen mee! 

DE PELGRIM  
Kerkenbos 8, pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092  
E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

Ochtendgebed en ontbijt
 Vanaf 1 september weer.

Pelgrimviering
 Geen viering in juli en augustus.

Emmaüswandeling
 elke vrijdag, 10.30-12.00 uur,  

Balijhoeve, Kurkhout 100

Crea-middag
 15 juli en 5 augustus, 13.30, € 5 

Taizéviering
 24 augustus, 19.30-21.00 uur, 

Moeder Teresakerk

Workshop  
Gezond & Goedkoop
 27 augustus, 16.00-18.00 uur met 

aansluitend maaltijd, € 2 

Ontmoetingsmaaltijd
 27 augustus, 18.00 uur,  

vrijwillige bijdrage welkom

Ga mee! - Taizéreis 20-27 juli
Ga mee met de jongerenreis naar Taizé, 20-27 juli. Het maakt niet uit van 
welke geloofsrichting je bent, iedereen van 18 t/m 35 jaar is van harte  
welkom. Meld je snel nog aan! 
 vertrek vanuit De Oase; ong. € 300 (bijdrage naar draagkracht)  

E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

Horizontaal
1 voor ingewikkelde 

muziek? (4)
3 opvlammende  

strijdlust (8)
10 daar zich te water bewegen (7)
11 rustig hoor, een baan als  

vormgever (7)
13 visbeen (3)
14 waarop dode lof rust (7)
15 zeur op verlaagde toon (7)
18  plaats ook, waar zich een dolk 

bevindt (8)
20 optisch monarch (6)
23 ten gehore brengen van de  

melodie is een makkie (12)
25 advies aan de ober (3)
26 ongekende struik (3)
28 verwarde democratie gaat in rook op 

na wegsterven van de eindnoot (8)
29 je gaat eraan: da’s feest! (3)
30 aanspraak op eigen terrein (8)
31 benenwagen (4)
33 (geen) zusterlijke inmenging (14)
 

Verticaal
1 toch maar een dessert serveren (8)
2 rivier op afstand houdt niet over (5)
4 verkering: draai het  

vlees om en om (9)
5 dit gerecht behoort  

de eerste (5)
6 ‘n Geschudde  

melkklier maakt deze plas (5)
7 met je handen in het haar?  

nee, andersom (3)
8 energieke slaap (3)
9 assistent-marktkoopman (9)
12 kortweg: gooi ijverig door elkaar (5)
16 zuivelproduct dat de wrijving  

vermindert (9)
17 hereneiland (3)
19 partij voor mensen met een hoog 

soortelijk gewicht? (3)
21 verblijfplaats van depressieve 

zwijgers (9)
22 wijst de weg naar ‘vergeven’ (9)
23 nivellering helpt bij opslag (7)
24 hoor eens, hier wonen mensen die 

van hun spaarrekening leven (7)
27 uitlopend hollen (5)
28 transformatorhuisje (5)
32 de Brits-Franse drank (3)

Cryptogram

SCHRIJFMOMENTEN

Schrijven voor gevangenen 
Elke eerste dinsdag voor gevangenen 
in binnen- en buitenland.  
 5 augustus, 10.00 uur,  

De Doortocht, Hekbootkade 60  
E l.veersma@hotmail.com

BUURTMAALTIJDEN

Open Ichthus
 29 juli en 26 augustus, 18.00 uur, 

graag opgeven E maaltijden@
pwzn.nl T 06-5359 9999

Indrukwekkende Nacht van Gebed 

Lees de impressie van de Nacht 

van Gebed 2021 juni op 

www.kerkinzoetermeer.nl!

Zomerpuzzel- plezier!Maak kans op een prijs 
en stuur je oplossing(en) 

in naar redactie@kerkinzoetermeer.nl
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Carillonbespelingen 
 5 juli  Liedjes uit musicals en muziek van Vivaldi
 2 augustus Zomerspektakel – zomersongs en meezingers
 12.00-13.00 uur, te beluisteren in Dorpsstraat  

en Wilhelminapark W herbergoudekerk.nl

Lunchpauzeconcerten
 2 juli  Pieter Jan Belder – klavecimbel & Rie Kimura – viool 
 9 juli Michelle Sweegers – harp & Jooske van Andel – klarinet  
 16 juli  Ronald de Jong – orgels, vleugel en klavecimbel
 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte  

W herbergoudekerk.nl In augustus zijn er geen  
Lunchpauzeconcerten, vanaf 3 september weer.

Praiseconcert Worship – met meezingen!
Op zaterdag 5 juli geeft Worship een praiseconcert in de  
Oosterkerk met begeleiding van hun fantastische band.  
Het wordt leuk, het wordt gaaf, met hele mooie teksten,  
die met de muziek en gesproken woorden harten zullen raken.  
Er is ook veel ruimte om zelf mee te zingen. Welkom! 

 5 juli, 20.00 uur Oosterheemplein 320 E ariannehak76@gmail.com  
W worshipzoetermeer.nl voor kaarten of te reserveren bij koorleden

Vocapella zingt ‘Insalata Musica’ 
Welkom op zaterdagmiddag 12 juli om 15.00 uur in de Adventskerk aan 
de Julianalaan 3. Daar biedt het CKC-kamerkoor Vocapella een muzikale 
salade van liederen uit diverse eeuwen, in diverse talen én met twee 
dirigenten: Liselet van Gent en gast dirigent Nathan Groot Nibbelink. 
Emma Penningnieuwland speelt op harp enkele stukken van Einaudi. 
Nieuwsgierig geworden? Kom luisteren! 
 12 juli, 15.00 uur, Julianalaan 3; kaarten à € 7,50 via de  

CKC-ticketoffice ckc-zoetermeer.nl/evenementen/ of aan de kerk

Dakenfestival 23 t/m 30 augustus
Een week lang feest op hoog niveau. Tijdens het  
Dakenfestival ontdek je Zoetermeer vanuit een 
nieuw perspectief: vanaf bijzondere daken vol  
verrassingen, muziek, kunst en cultuur. Dit jaar  
een hele week lang. Ontdek het ene dak na het 
andere, elk met eigen sfeer: Gezelligste dak –  
verrassing, Hoogste dak – SnowWorld,  
Oudste dak – Oude Kerk in eeuwenoude setting,  
Dak op niveau – expositie in Hoofdbibliotheek.
 Half juli verschijnt het volledige programma  

W architectuurpuntzoetermeer.nl en uitagendazoetermeer.nl/- 
uitagenda/3218420203/dakenfestival

CKC kamerkoor Vocapella 
zingt  

 
 

IInnssaallaattaa  MMuussiiccaallee  
o.l.v. 

Liselet van Gent 
en  

Nathan Groot Nibbelink 
 

m.m.v. Emma Penningnieuwland - harp 
 

Zaterdag 12 juli 2025  
15 uur 

Adventskerk 
Julianalaan 3 Zoetermeer 

Entree 7,50 euro 
Kaarten via https://ckc-zoetermeer.nl/evenementen of  aan de zaal 

Oudste dak van Zoetermeer 
2024 Foto: Patricia Munster
Torenbeklimming Oude Kerk 
en de Storytellers aan de 
voet van de toren

KERK CULTUREEL

B E L A S T I N G A A N S L A G C A B A R E T

L IJ P N R L A R A A D O A E U

O N D E E L B A A R Z O P P E R K N E C H T

E E E R I A P I T S P K D L O

M A N I L L A N O R E P E N G I T A A R

E S O K A R M Z O N D E N R O E M S

N A W A A K O R E I N A T V O E T R E I S

Z E N A K A L A W I E T E N N D I E P

A L G R O I E T A S R A A D E B O L A

A A S T E D I N L I S T M A A G D P S

K A N T S A R A S P E B N R L E E M

T A R O T I R A K E V E R Z W IJ N E N E

S P A T I S S E R I E O R B I P O G E N

C H E F E S E I D E M E C G E R O S

H L A K T E S S K A T A N D R O S O T

O A S I S A N IJ S F B O M A A N S T O

T R E P P S E M I N A R I E A D A T E

S M A R T L A P S A N L E N E G E A A L

O A O A S N A D E E L O S L R O T E

L E S S E N T I M E E N Z E V O L U O N

I E N B K E R E N U R K N T D

E X T R A V A G A N T T B R A T I S L A V A

F E M A R A E I R E E R J I N

S E R I E U S B E R K E L E N R O D E N R IJ S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B 15 16 17

C 18 19 20

D 21 22 23

E 24 25 26 27 28 29

F 30 31 32 33 34 35

G 36 37 38 39 40 41 42 43 44

H 45 46 47 48 49

I 50 51 52 53 54 55 56 57 58

J 59 60 61 62 63 64 65

K 66 67 68 69 70 71

L 72 73 74 75 76 77 78 79

M 80 81 82 83 84 85

N 86 87 88 89 90 91 92

O 93 94 95 96 97 98 99

P 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Q 109 110 111 112 113

R 114 115 116 117 118 119 120

S 121 122 123 124 125 126

T 127 128 129 130

U 131 132 133 134 135

V 136 137 138

W 139 140 141 142

X 143 144

Horizontaal
1 zit in  

gevreesde  
blauwe envelop

11 vorm van amusement
15 meisjesnaam,  

hoofdrol in Dr. Zhivago
16 Haagse voetbalclub
18 niet in stukken te verdelen
20 belangrijkste hulpje
21 meisjesnaam
22 formule 1 ‘garage’
24 hoofdstad van  

de Filippijnen
26 gevangenis
27 schrijfgereedschap
28 muziekinstrument
30 kledingstuk  
31 lichaamsdeel
32 foute handelingen
34 gereedschap van Piet  
35 motorschip (afk.)
36 adresgegevens (afk.)
37 boot
39 Deense munt
41 niet droog 
42 pelgrimstocht
45 reus (Oude Testament)
46 afsplitsing van de Sjiieten
48 Nederlands Dagblad (afk.)
49 jongensnaam 
50 wier
52 koning (Frans)
54 Baskische afscheidings-

beweging (afk.)
55 overlegorgaan
57 gevaarlijk virus
59 Drents riviertje
60 netbeheerder
62 misleidingstactiek
64 sterrenbeeld
66 zijde
68 gebiedende wijs  

van plagen
69 Belgische politieserie
71 kleisoort
72 kaartspel
74 land in het  

Midden-Oosten 
76 Obelix was er dol op 

81 banketbakkerij
83 vul in: urbi et .... 
84 proberen
86 baas
87 hetzelfde 
89 hartfilmpje (afk.) 
91 God van de liefde
93 ambtelijke stukken
96 kaartspel 
97 Grieks eiland 
99 vormde koppel met Sien
100 steekschuim
103 genees-

krachtig 
kruid

105 wapen 
107 voorzetsel
108 Sterk Technisch  

Onderwijs (afk.)
109 code op kenteken  

voor Turkije
110 per persoon (afk.)
111 instelling voor opleiding  

van geestelijken
113 Indonesisch  

gewoonterecht
114 levenslied
117 meisjesnaam 
118 voornaam van  

bekende cartoonist
119 zeldzame maagziekte (afk.)
120 vis
121 onder andere (afk.)
122 Amerikaanse  

statenbond (afk.)
123 keerzijde 
124 Oud Strijders Legioen (afk.)
125 bedorven 
127 onderricht
128 jongensnaam
129 enzovoorts (afk.)
130 paddenstoelvormig  

gebouw in PSV-stad 
132 prijzen 
134 plaats in de  

Noordoostpolder
136 buitensporig
138 stad in Slowakije
139 papegaai
140 Ierland 
143 ernstig
144 snel gegroeide plaats  

in Zuid-Holland

Verticaal
1 winkel met Fleurop-sticker 
2 martelgang
3 wordt gebruikt  

bij kaartspel
4 handeling van een dief
5 gebouw met wieken of 

waterrad
6 metaal (scheikundige 

afkorting) 
7 nationaal socialist
8 senior (afk.)
9 land in Azië
10 stelen
11 stad in  

Ierland
12 boef
13 verkooptactiek
14 leraar
17 lidwoord
19 kunstmatige  

intelligentie (afk.)
22 wilde paardensoort
23 staat in de VS
25 maan van Jupiter
27 doopvader
28 niet slecht
29 onderdak
33 aanwijzend  

voornaamwoord
34 plaats in Andalusië 
38 geluidswetenschap
40 zoogdier
43 bot
44 ongecontroleerde  

spierbeweging
47 Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (afk.)
51 niet tijdig
53 hoogste berg op Kreta
56 beschouwen
57 jngensnaam
58 ontkurker
60 vergeldingsmaatregel
61 giftige bloemen
63 internetprotocol (afk.)

65 wordt wel van Trump 
gezegd

67 Italiaanse stad, die je 
gezien moet hebben

69 Zwitserse rivier  
70 wegkant 
71 betaling aan overheid
73 Oude Testament (afk.)  
75 muzieknoot 
77 sport
78 rubidium (afk.) 
79 ontkenning (Eng.)
80 ijsplaat 
82 afwerklaagje  

op meubelhout
85 dopvrucht
88 drogisterijketen (afk.) 
90 politieke partij (afk.)  
92 oud-Hollands spel
93 spil
94 spaanse hapjes
95 zangvogeltje  
97 bouwstenen van eiwitten
98 gezellig samenzijn  
101 gebrek aan primaire 

levensbehoefte 
102 europeaan
104 eetbare zaadsoort
106 Deense munt
108 volgens de regels 
110 voornemen  
112 gek (Eng.) 
115 dier dat  

zich voedt 
met dode dieren  

116 aanwas
119 soort techniek 
123 (vrijwel) alles verhullend 

kledingstuk
126 oosterlengte (afk.) 
127 genegenheid  

(bijvoorbeeld aan het  
eind van een brief)

131 hoofd van een afdeling 
132 restaurantgast 
133 zijn (Frans) 
135 Zonnekoning
137 code op kenteken  

voor Griekenland 
141 persoonlijk  

voornaamwoord
142 oude lengtemaat

Kruiswoordpuzzel ZOMERSE AANRADERS
Kleurboek bij de Bijbel

Laat je creativiteit  
de vrije loop in dit  
Bijbelse kleurboek 
voor volwassenen. 
Dertig prachtige 
kunstwerken met 

bemoedigende Bijbelteksten, 
verrijkt met gouden versieringen in de 
traditie van de vroegste christelijke 
manuscripten. KokBoekencentrum 
2025 € 15,99

Kleur de psalmen
Kleurboek vol inspi-
rerende teksten en 
citaten uit bekende 
psalmen en gedetail-
leerde illustraties van landschappen, 
bloemen, vogels, vissen en vele 
andere dieren. Door ze in te kleuren 
maak je er je eigen meesterwerk 
van. VBK Media|Kok 2017, € 17,99

Wonderwolk-
doeboek
Voor kinderen 
vanaf 4 jaar, met 
(bijbel)verhalen, 
schrijf- en  
tekenopdrachten 

en leuke kleurplaten. Deze thema- 
editie ‘Wonderen’ bevat verhalen en 
puzzels rondom de vermenigvuldiging 
van brood en vis, bruiloft in Kana en  
storm op zee. € 5,25  
W dewonderwolk.nl/winkel

Zomerdoeboekje
Voor doeners, denkers, speurders 
en knutselaars vanaf 7 jaar. ‘Een 
wereld van verschil’ staat boorde-
vol leuke info uit de Bijbel en steekt in 
op verschillen in culturen en gebruiken. 
Ga op reis samen met Esther, Jona, 
Johannes en anderen. NBG 2025 € 3,95

Struinen door de schepping
Natuurboek van Hanna Holwerda met 
leuke weetjes over landschappen, 
dieren en planten, bijbelteksten 
en creatieve opdrachten. In het 
hoofdstuk over water lees je  
bijvoorbeeld over de Jezushage-
dis, bestudeer je waterdiertjes en 
geef je ze net als Adam namen. € 12,99

Wegdromen bij de Bijbel
Al 93 prachtige bijbelverhalen 
voor het slapengaan, verteld door 
Matthijs Vlaardingerbroek en zijn 
nieuwsgierige en ondeugende pop 
Henkie. Nieuw zijn zes verhalen 
over Abraham, de man die op reis 
ging met alleen een belofte en vijf 
avontuurlijke belevenissen van 
Jakob, de dromer, worstelaar  
en reiziger die God ontmoette.  
Om te luisteren met kinderen of 
kleinkinderen of gewoon zelf de 
dag mee af te sluiten.   
W creatiefkinderwerk.
nl/bijbelslaapverhalen.  
Luister de eerste tien 
helemaal gratis!
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PERSPECTIEF
In de Perspectief- rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
(kunst)afbeelding.  

DIENEN & DELEN 

UITGELEZEN
In deze 9e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 

opnieuw verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. 

‘De waarheid is onderweg, en niets zal haar tegenhouden’
Emile Zola (1897)

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Rinke Verkerk, ‘Het hele dorp 
wist het’, de Correspondent 

2024, 239 blz., € 22Het verhaal van Lenneke wordt vanuit verschillende 
perspectieven verteld. Met name vanuit  
omstanders, onder wie de schrijver zelf.  

Zij laat met dit verhaal zien dat omstanders van grens-
overschrijdend gedrag een belangrijke rol hebben. 
Lenneke is twaalf jaar en geniet een onbezorgde jeugd in 
een klein dorp. Ze woont vlakbij haar opa en oma, waar 
ze graag is. Totdat ze wordt misbruikt door haar opa, Leen 
Veenstra. Van vrolijke Lenneke verandert ze in Lenneke 
die beschadigd is. Opa ontkent en komt ermee weg. 
Helaas blijkt dat Lenneke het binnen haar gezin niet kan 
bespreken. 
Ze besluit haar verhaal te vertellen aan mensen van  
wie ze denkt dat die te vertrouwen zijn en haar kunnen 
helpen. Maar wat blijkt? Deze personen slagen daar niet 
in. Integendeel, er ontstaan vooroordelen waardoor  
mensen wegkijken en contact vermijden. Of ze handelen 
zonder Lenneke daarin mee te nemen. Hierdoor komt 
Lenneke in een isolement. Ze begint aan zichzelf te  
twijfelen, ze voelt zich schuldig. Haar zelfbeeld wordt 
ernstig beschadigd. Wetenschappers noemen dit ‘victim 
blaming’. De gevolgen hiervan zijn zeer traumatisch. 
Gelukkig heeft Lenneke een vriendin Nora die haar  
accepteert zoals ze is. Lenneke voelt dat Nora positief 
over haar denkt. Nora luistert met aandacht en onbe-
vooroordeeld. Dat is waar Lenneke behoefte aan heeft. 

Na veel therapieën komt ze 
ertoe het misbruik te integreren 
in haar leven, wat bevrijdend 
voor haar werkt. Toch begint 
daarna pas de verwerking van 
de woede, de pijn en het  
verdriet. In deze periode komt 
ze in gesprek met Rinke,  
de auteur van het boek. 
Het verhaal verloopt voor de 
lezer bizar. Enerzijds doordat het 
familieverhaal van Lenneke opmerkelijk is en anderzijds 
door te beseffen dat misbruik in welke vorm dan ook  
(seksueel, machtsmisbruik, stalking, diefstal) werkelijk 
overal kan gebeuren. Het wordt gepleegd door zogenaamd 
keurige daders, uit keurige gezinnen, met keurige banen 
en keurige reputaties. In iedere basisschoolklas zit  
gemiddeld één Lenneke!
Een echte ‘must-read’!

• Hanneke von Meijenfeldt

LEESKRING ROKKEVEEN EN  

VERTROUWENSPERSOON ZOETERMEER-ZUID (PWZZ)

Het was een zonnige zondagmorgen in juli, hartje winter, in 
het jaar 2000. Lopend naar de kerk, voor de vroege dienst 
van half negen. Op weg naar St Andrew’s Anglican Cathedral 
(1819), met een fraai Hill & Sonorgel uit 1866. 
Zojuist even met thuis gebeld, acht uur eerder, zaterdag
avond. Hemelsbreed 16.672 km, afhankelijk van route en 
tussenstops circa 24 uur vliegen. Over de grenzen van tijd 
en taal, voorbij landsgrenzen, tijdzones en kerkmuren. 
Onwillekeurig zingt dan dat lied in je van John Ellerton  
(18261893), The day Thou gavest, Lord, is ended  
(Lied 248). Onze zangen en gebeden, de dank door  
mensenmonden gezongen en gesproken. 

Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefde en majesteit.

Ononderbroken, nacht en dag, de wereld rond, de tijd door. 
Tussen Zoetermeer en Sydney – en weer terug. — Jaαp

Begin april met Kerk in Actie verschillende projecten  
in Moldavië bezocht. Het is mooi om te zien hoe  
daar met overtuiging ouderen en jongeren geholpen 
worden met betrekkelijk weinig middelen. En dat is 
nodig, omdat veel van de beroepsmatige bevolking 
werk heeft gevonden in WestEuropa. In de  
projecten van Youth for Christ in samenwerking met 
Baptistengemeenten worden kinder activiteiten 
georganiseerd. Of de projecten van Christian  
Moldavian Aid, waarin jongeren allerlei klusjes  
voor ouderen verrichten. In beide projecten  
worden ook voedselpakketten verstrekt aan  
mensen die dat nodig hebben. — Reinier

Met man en gezin ben ik vaak op vakantie in 
Frankrijk geweest. Meestal bezochten we dan 
een kerkdienst waarin een Nederlandse dominee 
voorging. We werden altijd hartelijk ontvangen 
en wat opviel was dat de andere Nederlanders, 
die ook de kerkdienst bezochten, heel tolerant 
waren. ‘Eigen’ kerkgewoontes werden losgelaten 
en dat gaf een open sfeer waarin iedereen zich 
thuis voelde. Ook hebben we mooie avondmaals
diensten meegemaakt. Gingen we naar een 
Franse kerk, dan waren we samen met de 
kinderen meestal de jongste 
aanwezigen ... — Licia

ZON. 13 JULI Matteüs 5:1-12
Jezus ging zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. Hij onderrichtte hen en zei:  
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel.

MA. 14 JULI Sirach 30:21-25
Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd 
verdriet op een afstand, want verdriet  
dient geen enkel doel.

DI. 15 JULI Matteüs 25:14-30
In een gelijkenis zei de heer tegen zijn  
dienaar: Voortreffelijk, je bent een goede 
en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouw-
baar bent gebleken in het kleine, zal ik je 
over veel meer aanstellen. Wees welkom 
bij het feestmaal van je heer.

WO. 16 JULI 1 Petrus 3:8-17
Petrus schreef: Erken Christus als Heer  
en eer hem met heel uw hart. Vraagt 
iemand u waarop de hoop die in u leeft 
gebaseerd is, wees dan steeds bereid  
om u te verantwoorden.

DO. 17 JULI Zacharias 8:16-23
Hier moeten jullie je aan houden:  
Spreek de waarheid tegen elkaar,  
bewaar de vrede door eerlijk en  
rechtvaardig recht te spreken.

VR. 18 JULI Lucas 14:27-33
Jezus zegt: Wie niet zijn kruis draagt  
en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn 
leerling zijn.

ZA. 19 JULI Efeziërs 3:7-12
Paulus schreef: In Christus hebben wij 
vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen 
door ons geloof in hem.

ZON. 20 JULI Lucas 10:38-42
Marta ontving Jezus gastvrij in haar huis. 
Haar zuster, Maria, ging aan de voeten 
van de Heer zitten en luisterde naar zijn 
woorden.

MA. 21 JULI Johannes 12:47-50
Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om over 
de wereld te oordelen, maar om de wereld 
te redden.

Voorbij tijd & taal

Open sfeer en tolerant 

‘Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, 
zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en 

al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van 
het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’ 

Genesis 9:16-17

Over grenzen!

’Over grenzen’ kun je op verschillende manieren interpreteren.  
Je gaat letterlijk over een grens heen als je Nederland verlaat. 
Je kunt ook over je eigen grenzen heen gaan, waarbij je dingen 

doet die je niet voor mogelijk had gehouden. Dit kan nieuwe mogelijkheden  
bieden, maar ook negatief, ook niet goed uitpakken. Je kunt ook een ervaring 
in je leven hebben, die je het gevoel geeft dat je over een grens heengaat.  
Er is een voor en er is een na, met een duidelijke markering, een grens. 

Veel van deze grenzen komen ook in de Bijbel voor. Ruth ging letterlijk een 
grens over om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan. Ze ging in een 
vreemd land wonen, ze ging letterlijk een grens over. Misschien dat mensen 
die Jezus gingen volgen wel over hun eigen grenzen heen gingen. In plaats 
van een regelmatig leven lieten ze alles vallen en gingen met Jezus op reis. 
En negatief waarschijnlijk Judas die Jezus verraden heeft. Hij had misschien 
nooit van zichzelf verwacht dat hij zo iets zou doen en had na afloop daar 
veel spijt van. 

En dan die ervaring die een grens markeert. Ik ervaar zelf vaak iets van God 
in de natuur. Zo ook toen ik ver van huis in Bolivia was, om daar samen met 
veertig jongeren klaslokalen te bouwen. Aan het eind van de drie weken dat 
we daar waren werd de bouw opgeleverd: er stonden twee klaslokalen en 
van twee andere waren de funderingen gelegd. Drie weken was het droog 
en zonnig geweest en nu bij de feestelijkheden begon het te regenen.  
Zo jammer ... of toch niet! Er verscheen een regenboog. Een regenboog als 
teken van hoop, een voor en een na, een grenservaring waarbij we mogen 
weten dat God zich met ons heeft verbonden! 
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